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Middeleeuws rollenspel
Heeft je relatie een boost nodig en heb je alle 
standaard rollenspellen (dokter en zuster, 
tandarts en tandartsassistent, Ot en Sien) al 
gespeeld? Wellicht brengt een middeleeuws 
rollenspel leven in de brouwerij. Doop je als 
een echte jonkheer en jonkvrouw onder met 
weelde in Grand Hotel Karel V. 

Hier zijn de kroonluchters van goud, dragen 
de kamermeisjes groene schortjes (ook leuk 
voor een verkleedpartijtje op de hotelkamer) 
en houden piccolo’s de deur voor je open. Er is 
een sauna, een wirlpool, een stoombad, een 
jetstreambad, een schoonheidssalon, een fit-
nessruimte en een enorme tuin waar je met 
mooi weer kunt eten. Het restaurant heeft 
als enige in Utrecht een Michelin Ster. Euhum. 
Hoe bedoel je sfeer van weleer…

eeuwenoude geschiedenis  
Dit statische gebouw met lange gangen fun-
geerde vroeger als klooster waar Keizer Karel 

V als eregast logeerde. Daarna werd er een 
militair hospitaal van gemaakt. Schilderijen 
en vitrinekasten met vondsten vertellen wat 
over de geschiedenis. In de grond zijn de res-
ten van een Romeins grafveld gevonden. Het 
stikt hier dus van de Utrechtse geschiedenis. 
Mooi als je moe bent van de rollenspellen;  
kun je altijd nog op ontdekkingstocht. 

h    tel de Botel
Lenteliefde? Kruip 

tussen schone lakens, 

eet ontbijt op bed 

en koos elkaar lief. 

De volgende dag 

spring je op de fiets 

naar huis. Ons eigen 

Utrecht heeft genoeg 

fijne plekken om te 

overnachten!

TeksT MaRIjKE Van DER LInDE  

Beeld LIannE COLLIGnOn

grand hotel Karel V
Geertebolwerk 1
www.karelv.nl
Vanaf € 159,-
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hotel Badhu
Willem van noortplein
www.badhu.nl
Vanaf € 109,-

geef je relatie Kleur
Prille liefde? Kies dan voor groen. Smetteloze 
relatie? Wit past goed bij jullie. Gepassi-
oneerd stel? Rood is de ideale kleur. Een 
jubileum? Goud is er ook!

 Bij Hotel Badhu kun je de hotelkamer 
matchen aan je relatiestatus. Elke kamer 
in dit arabisch getinte hotel is namelijk in 
één bepaalde kleur geverfd. En dan heb ik 
het niet alleen over de muren en de vloer. 
Ook de badkuip, de wastafel, de tegels, de 
gordijnen, de kasten, het bed, de televisie én 
het espresso-apparaat hebben dezelfde kleur. 
Finishing touch: arabische patronen op de 

court hotel
Korte nieuwstraat 14
www.courthotel.nl
Vanaf € 105,-

muur en zilveren schalen met bijbehorende 
theepotten.

araBisch eten & haMMannen 
Vroeg opstaan voor ontbijt hoeft in dit hotel 
niet. Dus duik nog maar lekker onder die kleur-
rijke dekens. Het arabische restaurant op de 
begaande grond gaat pas om 11.00 uur open 

en roomservice is ook mogelijk. Lekker cocoo-
nen op z’n Marokkaans, Libanees of 
Egyptisch dus. En de lekkernijen zijn 
aan te raden! Het enige uitstapje dat 
je hoeft te maken, is die naar de ham-
man. Laat je lekker masseren of neem 
een hennabehandeling. Zucht. Konden 
jullie hier maar 1001 nachten blijven…

stieKeMe stelletjes
Voor minnaars en minnaressen is Court een 
ideaal hotel om in het geheim verboden liefde 
te bedrijven. je zult hierniet snel een bekende 
tegen het lijf lopen. 

Het merendeel van de gasten die naar het 
hotel bij De Rechtbank komen, bestaat uit 
buitenlandse zakenmensen die aangetrokken 
worden door de locatie. Het prachtige oude 
pand met hoge plafonds en even hoge ramen 
staat op een rustige plek, midden in het cen-
trum. Op de binnenplaats is ruimte voor een 
groot terras met loungebanken. Dit is wel een 
plek die ook Utrechters aantrekt, dus pas op!

schuld & luxe
Vroeger fungeerde Court Hotel als rechtbank 
en dat zie je heel subtiel terug. De letters 
staan nog op de buitenkant van het pand en 
iedere hotelkamer heeft een prent van een 
veroordeelde beroemdheid op de muur, zoals 
jimi Hendrix. naast schuld heerst hier luxe. 
Zachte paarse vloerbedekking waar je voeten 
in weg zakken, de geur van Rituals producten 
op de gang, een inloopdouche waar je makke-
lijk met z’n tweeën in past, een Bourgondisch 
ontbijt en een bar vol fruit de mer. als je 
vreemd gaat, doe het dan goed. Hier zul je in 
elk geval niet veroordeeld worden. Dit pand 
heeft haar oorspronkelijke functie van recht-
bank al lang geleden verloren. 
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hostel strowis
Boothstraat 8, www.hostelstrowis.nl

Vanaf € 65,-

crisisproof cocoonen
Het zijn barre tijden, ook voor prille liefdes-
koppeltjes en uitgekookte stellen. Gelukkig 
is er dan Hostel Strowis, een vriendelijke 
verblijfplaats waar je niet veel geld hoeft uit 

te geven.  De luxe moet je wel schrappen. 
Geen televisie, geen espresso-apparaat, 
geen bad en geen zeepjes. Maar meer 
dan een bed heb je toch niet nodig? In 

dit hostel logeren voornamelijk dreadlock 
backpackers onder elkaar in stapel-

bedden, maar er zijn ook twee eenvoudige, 
doch charmante tweepersoonskamers. 
Lentekleurtjes roze, blauw en geel op de 
wand, hoge plafonds met ornamenten en 
jugenstil tegels in de badkamer. De bedden 
zijn gemaakt van gerecycled hout en het 
matras heeft een uiterst goede vering (!). 
Helaas is het hier wel een beetje gehorig, 
maar dat maakt het ook wel weer spannend 
(hier hoort een smilie).

BioKoffie & spaarlaMpen
Hostel Strowis is goed voor de portemon-
nee én voor het milieu. De ruimtes worden 
verlicht met spaarlampen en het regenwater 
wordt gebruikt om de toiletten door te 
spoelen. In de gemeenschappelijke woon-
kamer of grote tuin op de binnenplaats kun 
je geheel biologisch ontbijten en als je voor 
de twee keer een kopje koffie wilt, wordt 
deze niet afgewassen. Voelen alle geitenwol-
lensokkenstelletjes (wat een woord!) zich al 
aangesproken? 

woppen 
Ben je van de one, two, three night stands, 
maar begrijpt je vrijer niet dat het wippen, 
ontbijten en pleite (woppen dus) is? Dan biedt 
Villa Cornelia uitkomst. Dit is namelijk een bed 
& breakfast.
En ook al is er een keuken aanwezig, koken 
is niet toegestaan. Dus als je scharrel een 
driegangenmenu voor je wilt maken om lek-
ker romantisch te doen, hoef je niet eens een 
smoes te bedenken. Hij of zij moet zich wel 
aan de regels van het scharrelen houden en 
jij volgt simpelweg de volgende stappen. Stap 
één: neem hem of haar hier ‘s avonds mee naar 
toe, drink een koud wijntje in de tuin, onder de 
Magnolia’s. Stap twee: sleur hem of haar mee 
de (geluidsdichte) kelder in, waar het zachte 
bed staat. Stap drie: bedrijf de scharrel en val 
in een diepe slaap. Stap vier: de volgende mor-
gen maakt de eigenaar een heerlijk ontbijtje 
voor je en dan stap je op de fiets weer naar 
je (lege!!!) huis. Het fijne aan Villa Cornelia is 
dat je niet het gevoel hebt dat je in een hotel 
verblijft, eerder alsof je hier woont en het voelt 
daarom minder sleezy om af te huren! 

Villa cornelia
MH Trompstraat 7
www.huizecornelia.nl
Vanaf € 130,-
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